
Willemijn schildert vanuit haar gevoel. Haar werk heeft soms wel figuratieve 
invloeden, maar ze creëert daarin haar eigen wereld van kleur, sfeer en 
regels. Ze noemt het wel 'haar innerlijke verbeelding' , een zoektocht naar de 
ziel van het schilderij. Ze wil zich ook niet vastleggen in een vaste vorm, maar
schilderen wat haar op dat moment bezighoudt. Ze schildert met krachtige 
kleuren, waarbij ze ook regelmatig het paletmes gebruikt en experimenteert 
soms met collages. Behalve schilderen heeft Willemijn een aantal jaren 
poëzie geschreven en is in die tijd een actief lid van de Dichtersgroep 
geweest. Verder heeft ze ook een passie voor beeldhouwen, wat ze ook al 
zo'n 20 jaar in de zomermaanden doet.
Van haar werk is veel te bezichtigen op haar 
website http://www.willemijnonrust.nl 
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