Projecten en activiteiten van de Kunstkring Woerden

De Kunstkring Woerden is al jarenlang een actieve vereniging, met een breed scala aan
interne projecten én samenwerkingen met andere partijen in de stad en regio. Die
activiteiten variéren van educatieve projecten en grote thematische exposities tot
lezingen, kunstcafés en ontmoetingsavonden.

Vanaf 2015-2018

Start van kunstcafés en lezingen, met als eerste activiteit een atelierbezoek in Harmelen.
Uitbouw van het programma met onder meer een Libris-lezing over Gestel, een lezing over
Afrikaanse kappersborden en diverse bijeenkomsten rond kunst en samenleving.

2019
In het Rembrandtjaar organiseert de Kunstkring een grote Rembrandt-expositie in het
Stadsmuseum Woerden.

2020 - 2024

Het programma van kunstcafés en lezingen komt in een stroomversnelling, met bijdragen
over religie en kunst, Woerdense kunstenaars en actuele kunst in de regio. Realisatie van
meerdere grote interne thematische projecten die uitmonden in goed bezochte exposities,
waaronder Eerlijk gejat en het Fluisterproject.

In deze periode worden ook tweemaal omvangrijke projecten rond assemblagekunst
opgezet, die veel publiek trekken en inhoudelijk sterk worden gewaardeerd.

Het jaar 2023 was een bijzonder rijk jaar met veel lezingen en voordrachten.

In 2024 ontstond een verbreding van het programma met filmvertoningen en
gastbezoeken, waaronder Satantango en een bezoek van Tamara Sille.

2025 - heden

De lijn van brede interne projecten wordt voortgezet.

Het lustrumjaar 2024/205 kent het project: Intussen gebeurde er dit. Een serie werken die
de jaartallen uitbeeldt vanaf 1969 tot en met 2014.

Voor de leden wordt een nieuw programma geintroduceerd: Blikverruimers. Kleine
workshops worden door leden geleid en leden van verschuilende disciplines nemen
hieraan deel. Op het programma staan thema’s als monoprint, creatief solderen, brons
gieten, keramiek, tablettekenen, Twee grote projecten starten in 2026: het derde
assemblageproject “Ver Gezocht of Ver Gezicht’ en het Jaarproject ‘Woerdernismen’
Vanuit Singer Laren wordt een kunstcafé verzorgd over De werelden van Jan Toorop.



